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De rechte rug   
Ieder jaar is de lijdenstijd, om dat traditionele woord 
maar weer eens te gebruiken, anders. Want ieder jaar 
heeft het begrip ‘lijden’ een andere klank. Dat hangt af 
van onze persoonlijke omstandigheden, of van zorgen in 
de samenleving, of van politieke gebeurtenissen die on-
der onze huid kruipen. Zo stel ik mij voor dat inwoners 
van Oekraïne het lijden van Christus de laatste drie jaar 
geneigd zijn te verbinden met het leed dat Rusland hen 
aandoet.   
 
In Nederland zal menig christen dit jaar in de lijdenstijd 
met droefheid denken aan het wereldwijde verval van 
wat eens de steunpilaren van de democratische recht-
staat waren: eerlijkheid, fatsoenlijke omgangsvormen, 
barmhartigheid, recht en gerechtigheid, en een breed 
gedeeld vertrouwen in serieuze wetenschap en media.  
 
Pilatus, zetbaas van de Romeinse bezetter, vroeg zich tij-
dens het schijnproces tegen Jezus af: ‘Wat is waarheid?’ 
(Joh. 18:38) Net als in de dagen van Jezus staat ook in 
onze tijd het begrip waarheid ter discussie. Machtige 
pestkoppen en handige influencers bepalen tegenwoor-
dig wat wel en niet waar is. Het is verbijsterend te zien 
hoeveel mensen bereid zijn voor hen te buigen. Alsof de 
waarheid een keuzemenu is! 
 
Ik moet in deze dagen vaak denken aan de Bijbelse Mor-
dechai, de oom en pleegvader van Esther. Ook in Perzië, 
het land waarin Mordechai en Esther in ballingschap 
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leefden, hadden pestkoppen als Haman het voor het 
zeggen. Alleen Mordechai knielde of boog nooit voor 
hen. (Esther 3: 2). Mordechai hield zijn rug recht. Dat 
was niet zonder risico. Daar moest hij een prijs voor be-
talen. Maar daartoe was hij bereid. Omwille van de 
waarheid, omwille van wat werkelijk van waarde is. 
 
De rug van Jezus werd gegeseld tijdens het showproces 
waaraan hij in Jeruzalem werd onderworpen. Ondanks 
zijn wonden hield ook Jezus zijn rug recht. De prijs die 
Jezus daarvoor betaalde was zijn leven. Dat was ver-
schrikkelijk. Maar God zag het gebeuren en liet het er 
niet bij zitten. God wekte Jezus op uit de dood. Want de 
lijdenstijd is niet het uiteindelijke. Het uiteindelijke is Pa-
sen. Het uiteindelijke is de opstanding uit de dood. Het 
uiteindelijke is de overwinning van de rechte rug.  
 
We moeten er rekening mee houden dat in de komende 
jaren ook van ons land en van ons persoonlijk wordt ge-
vraagd de rug recht te houden. Als dat het geval is, zul-
len ook wij bereid moeten zijn daarvoor een prijs te be-
talen. Laten we hopen en bidden dat God ons daartoe 
de kracht zal geven.   
 
De oma van mijn vrouw zei vaak: ‘De brutalen hebben 
de halve wereld, maar vergis je niet, de andere helft is 
van ons.’ 
 
Ds. Frans Willem Verbaas  
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Gemeenteberichten  
 
Terugblik op de zangavond met het Urker Mannenkwar-
tet en met Manna 
Op vrijdag 14 februari was de Tynster kerk royaal gevuld 
met mensen uit de wijde omgeving.  
Zij waren gekomen voor het Urker Mannenkwartet (dat 
dit keer met liefst zes heren kwam opdagen!) o.l.v. Ger-
win van der Plaats  en voor ‘ons eigen’ Mannenkoor 
Manna, o.l.v. Anton van der Meulen. Het werd een ge-
weldige avond, waarin de koren en alle aanwezigen de 
sterren van de hemel zongen. Prachtig! De Urkers lieten 
merken graag naar Tijnje te komen, en daarom is er met-
een een afspraak gemaakt voor een volgend optreden. 
Dat wordt een adventsconcert op vrijdag 12 december 
2026!  
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Op weg naar Pasen  
Dit jaar houden we alle diensten in de veertigdagentijd 
samen met onze (protestantse) buren in Langezwaag, te 
beginnen op Aswoensdag ( 5 maart) en eindigend in de 
vieringen in de Stille Week en op Eerste Paasdag (20 
april). De diensten worden afwisselend gehouden in de 
kerk van Langezwaag en Tijnje. Mooi dat wij deze bijzon-
der reis samen kunnen maken!  
 
Kindernevendienst in de veertigdagentijd   
 

 
 
Gewoonlijk is er op de laatste zondag van de maand kin-
dernevendienst, maar in de veertigdagentijd is dat an-
ders. In de veertigdagentijd zal er driemaal kinderne-
vendienst worden gehouden in Tijnje: op zondag 16 en 
30 maart en op palmzondag 13 april. (Op Palmzondag 
gaan de kinderen palmpaasstokken maken.) Tijdens de 
paasdienst op 20 april in Langezwaag is er geen kinder-
nevendienst, maar er zal in de dienst wel aandacht zijn 
voor de kinderen. Via de kindernevendienst-app zullen 
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ouders en kinderen persoonlijk op de hoogte worden ge-
houden van de zondagen waarop er kindernevendienst 
is.  
 
Zangers voor het Paas-projectkoor gezocht!  
Net als in vorige jaren zal een gelegenheidskoor de Paas-
dienst op 20 april weer opluisteren. Het gelegenheids-
koor zal bestaan uit zanglustigen uit onze gemeente en 
uit de PG Langezwaag, Luxwoude, Jonkerslân. En wie er 
verder maar wil meezingen! Dirigente is dit keer Meta 
Oostingh.  
Er zullen drie repetities worden gehouden in de  
Mattheüstsjerke van Langezwaag:  
Op zaterdagochtend 5 april, aanvang 10:00 uur 
Op vrijdagavond 11 april, aanvang 19:30 uur 
Op zaterdagochtend 19 april, aanvang 10:00 uur.  
Iedereen die van zingen houdt is van harte welkom! 
Opgave vooraf wordt op prijs gesteld  
(E: fw.verbaas@gmail.com  of M: 06-39510898).   
 
 
Paasontbijt voorafgaande aan de Paasdienst op 20 april 
om 9:00 uur. 
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We willen de kerkdienst op Eerste Paasdag graag weer 
beginnen met een feestelijk paasontbijt. Samen eten 
vormt gemeenschap, samen eten bevordert de feeste-
lijkheid van de dag waarop wij de opstanding van Chris-
tus vieren. Het paasontbijt begint om 9:00 uur en wordt 
gehouden in de Mattheüstsjerke van Langezwaag. Aan-
melding is niet nodig, iedereen is gewoon welkom.  
 
In Memoriam Metje van der Leeuw-Overwijk 
Op dinsdag 25 februari is ons gemeentelid Metje van der 
Leeuw-Overwijk gestorven. Metje, was op een paar 
maanden na 60 jaar getrouwd met Jan van der Leeuw en 
woonde aan de Breewei nr.8 . Ze is 82 jaar geworden. 
Twee weken voor haar overleden kreeg ze te horen dat 
ze ongeneeslijk ziek was. Maar dat haar overlijden zo on-
voorstelbaar snel zou komen, werd door niemand ver-
wacht. Hoe kwetsbaar is een mensenleven! Metje zelf 
aanvaardde haar naderende levenseinde met een be-
wonderenswaardige kracht. Natuurlijk had ze nog veel 
meer tijd willen doorbrengen met Jan, de kinderen en 
kleinkinderen. Toch zei ze: ‘Ik heb er vrede mee, ik heb 
een mooi leven gehad, en ik weet waar ik naartoe ga.’   
Metje werd in Tijnje geboren, in 1942, midden in de oor-
log, als eerste van tien kinderen. Haar ouders hadden 
een drukke kruidenierswinkel, dus al snel kwam een deel 
van de zorg voor haar broertjes en zusjes op haar neer. 
Het ‘zorgende’ zal ze haar leven lang behouden. Na haar 
huwelijk met Jan uit Nijbeets, bleef Tijnje de woon-
plaats. Vier kinderen werden geboren: Gerrit, Fimke, 
Cobi en Anja, die alle vier zelf ook weer kinderen kregen. 
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Ook toen ze ouder werd, bleef Metje graag actief. Wat 
had ze een plezier in fietsen, varen, zwemmen, en op de 
kleinkinderen passen!  
Tijden de afscheidsdienst, die werd gehouden op maan-
dag 3 maart in de kerk van Tijnje, hebben we Psalm 103 
gelezen, een rijke, warme psalm die begint en eindigt 
met een lofprijzing: Prijs de Heer, mijn ziel. Zoals Psalm 
103 als het ware wordt ‘omlijst’ met lofprijzing, zo heb-
ben we Metje met dank- en lofprijzing teruggeven aan 
haar Schepper. Haar broer Luitzen begeleidde op het or-
gel de vele mooie liederen die we zongen.  
Jan, de kinderen en kleinkinderen en haar negen zussen 
en broers wensen wij de kracht die zij nodig hebben om 
het gemis van Metje te dragen. 
Ds. Frans Willem Verbaas 
 

Dorpsmaaltijd in Tijnje op Bevrijdingsdag, 5 mei 
Om de vijf jaar is de bevrijdingsdag op 5 mei een natio-
nale feestdag. Een dag waarop we vrij zijn om onze vrij-
heid te vieren. U begrijpt: gezien de internationale span-
ningen die we momenteel kennen, heeft het woord ‘vrij-
heid’ een nieuwe klank geleken. Wat jarenlang vanzelf-
sprekend was, is dat nu immers helemaal niet meer. 
Onze kerkelijke gemeente is betrokken bij de organisatie 
van een feestelijke dorpsmaaltijd, die op 5 mei van on-
geveer 11:00 tot 14:00 uur wordt gehouden bij de MFA 
(en bij slecht weer: erin). Met een historische tentoon-
stelling en volop muziek. Met gesprekken en kinderspe-
len. In de komende weken worden inwoners via lokale 
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nieuwsmedia nader geïnformeerd over het programma, 
en hoe u zich kunt aanmelden. Van harte aanbevolen! 
 

Vanuit de kerkenraad 
Veel van de zaken die in de kerkenraad worden bespro-
ken, staan al in de bijdrage van ds. Frans Willem Ver-
baas, hierbij nog een aanvulling.  
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 10 maart zijn we 
een rondje door de kerk geweest om eens te kijken wat 
er beter of anders kan qua inrichting van de kerk. Hier-
mee gaan een paar mensen aan de slag.  
Het preekrooster van 2026 is weer opgestart. De dien-
sten van de eigen predikant worden eerst ingevuld, 
daarna gaat het naar onze preekvoorziener Aukje Dijk-
stra, die dan aan de slag kan met de enorme klus om alle 
lege plekken in te vullen. 
Ook blikken we altijd terug naar diensten en activiteiten.  
In de kerkdienst van 23 februari 2025 hebben we af-
scheid genomen van Jan Tanja uit de kerkenraad. Jan is 
in veel taken actief geweest. In een tijd van personeels-
schaarste in de kerkenraad, was hij zowel voorzitter als 
scriba. Een pittige combinatie. Als je bedenkt dat Jan dat 
dan ook nog was in een periode waarin we vacant waren 
en op zoek waren naar een nieuwe predikant èn ook in 
die heftige coronatijd, met al die bijzondere regels, dan 
begrijpt u dan hij veel werk heeft verzet. Heel erg be-
dankt Jan! 
Het was dan ook best wel even paniek toen we hoorden 
dat onze scriba zou stoppen, want de organisatie van 
een kerk rust voor het grootse gedeelte op de scriba. En 
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waar vind je dan iemand die de functie scriba wil over-
nemen? Tot onze grote verrassing en blijdschap bleek 
Janneke Vrijburg bereid om dit te gaan doen.  En dan te 
bedenken dan Janneke weet waar ze aan gaat beginnen, 
want ze is een ervaren scriba, die dit vaker heeft gedaan. 
Heel erg bedankt Janneke! 
Met Janneke in de kerkenraad is de functie van scriba 
weer vervuld, wat een mooie stap voorwaarts is. Toch 
zouden we het fijn vinden als onze groep kerkenraadsle-
den wat groter zou zijn. Vele handen maken het werk 
lichter, en er is ruimte voor meer betrokkenheid. 
Er zijn al meerdere namen van gemeenteleden binnen-
gekomen, en hiermee gaan we aan de slag. Dus, mocht u 
binnenkort bezoek krijgen met de vraag om de kerken-
raad te komen versterken, denk dan eens goed na over 
hoe belangrijk u het voortbestaan van de kerk vindt. We 
hopen op een positief antwoord en rekenen op uw be-
trokkenheid. 
Ook was er natuurlijk een terugblik op de groothuisbe-
zoeken. Hier vonden fijne gesprekken plaats en met 
de  input die we als kerkenraad hebben gekregen, in het 
afgelopen jaar,  kunnen we aan de slag met het beleids-
plan. 
Namens de kerkenraad willen we iedereen bedanken 
voor inzet en betrokkenheid. Samen werken we aan de 
toekomst voor onze kerk. We rekenen op uw steun en 
kijken uit naar de volgende stappen. 
Met vriendelijke groet, 
Hilda Feenstra, namens de kerkenraad 
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Berichten uit de regio 
 
‘Preek van de Leek ‘op zondag 23 maart door Marianne 
Verbaas-Pijl 
Op zondag 23 maart verzorgt Marianne Verbaas-Pijl de 
Preek van de Leek in de Mariakerk van Kortezwaag. De 
titel van haar preek wordt: Op verhaal komen. De kracht 
van verhalen en symbolen. Marianne zal spreken over de 
kracht van verhalen en symbolen en hoe deze ons kun-
nen helpen om onszelf te begrijpen en verbinding te ma-
ken met anderen en met dat wat ons overstijgt. Vanaf 
10.30 uur is er inloop met koffie en thee, en de preek 
start om 11.00. 
De toegang is gratis, maar aan de bezoekers wordt een 
vrijwillige bijdrage gevraagd. Deze zal dan ten goede ko-
men aan het onderhoud/exploitatie van de kerk. 
Na afloop zal er gelegenheid zijn om na te praten. 
Om kerkgangers in Langezwaag de gelegenheid te geven 
om (ook) de Preek van de Leek bij te wonen, laten we de 
dienst in de Mattheüstsjerke op 23 maart een half uur 
eerder beginnen, dus om 9:30 uur. De echtgenoot van 
Marianne Verbaas neemt zich voor deze zondag een 
korte preek te houden, zodat ook hij zonder al te veel 
gehaast op tijd in Kortezwaag kan zijn om naar de preek 
van zijn vrouw te luisteren.  
 
 
Vanuit de Werkgroep Inspiratie voor Zuidoost Friesland 
worden de komende periode de volgende activiteit aan-
geboden:  
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Excursie naar Nijkleaster op zaterdag 5 april 
Op zaterdagmiddag 5 april wordt er een excursie georga-
niseerd naar Nijkleaster in Jorwert / Westerhûs. Nijkleas-
ter is in 2012 begonnen als een pioniersbeweging om 
nieuwe wegen te zoeken voor geloof en spiritualiteit. 
Nijkleaster is daarmee deel van de wereldwijde nieuw 
monastieke beweging (new monasticism) die de wijsheid 
van het kloosterleven probeert te vertalen naar het le-
ven van vandaag de dag. De kerk van Jorwert was in de 
eerste 10 jaar de uitvalsbasis. Vanaf 2023 is er een 
tweede centrum bijgekomen: klooster Westerhûs, niet 
ver daarvandaan. Tijdens het Pinksterfeest van 2023 
ontstond een nieuwe kloostergemeenschap, deden 17 
leden de belofte tot kloosterling en werd klooster Wes-
terhûs geopend. Een unieke gebeurtenis op het Friese 
platteland. Wij zullen een dag meemaken met een pro-
gramma op maat; een viering, wandeling, lunch en na-
dere invulling van het thema, dat een relatie zal hebben 
met de Veertigdagentijd en Pasen.  
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Datum en tijd: zaterdag 5 april, van 9:00 tot 16:00 uur. 
(Met hen die zich opgeven zal worden overlegd hoe er 
met elkaar kan worden meegereden.)  
Contactpersoon en opgave bij: ds. D. Hasper, 
E: domineedingena@gmail.com of  
M: 06- 44199474 
Kosten: € 25,- en iedereen brengt iets voor de lunch 
mee wat we vervolgens met elkaar gaan delen. 
 

De introductie van de Tsjerke-app (gemaakt door Don-
key Mobile, oftewel: Mobiele ezel) inspireerde Ytze Dijk-
stra tot het schrijven van het volgende gedicht:  
 
Samen verbonden 
 
Kom, sluit je aan en wees erbij, 
samen zijn we sterk en vrij. 
In liefde en zorg, hand in hand, 
vormen wij een hechte band. 
 
Een plek van warmte, steun en licht, 
waar ieder zijn verhaal op richt. 
Met deze app: een nieuwe start: 
samen één, met heel ons hart. 
 
Blijf geen ouderwetse kwezel, 
wordt een digitale ezel! 
Doe mee met donkey mobile, haast je rep, 
en sluit je aan bij de nieuwe tsjerke-app.  
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Vraag om informatie voor het jaarboekje 2024 
In het jaarboekje van de Protestante Gemeente Tijnje 
Terwispel vindt u de ledeninformatie, de wijkverdeling 
en de verslagen van de verschillende activiteiten en de 
financiële jaarverslagen van onze gemeente. 
Wanneer je zelf bent betrokken bij het jeugdwerk, de  
diaconie of het werk van de kerkrentmeesters denkt u 
misschien dat iedereen wel weet wat je doet. Heel vaak 
is dit niet het geval en daarom is het belangrijk om infor-
matie in de vorm van een kort verslag aan te leveren 
voor het jaarboekje. 
De financiële jaarverslagen komen na de gebruikelijke 
kascontrole in hetzelfde jaarboekje. 
Wilt u deze informatie digitaal aanleveren bij 
tjerkepaadpgtt@gmail.com voor dinsdag 15 april. 
We willen het jaarboekje 2025 samen met het 
Tsjerkepaad van mei verspreiden onder alle 
gemeenteleden. 
Vriendelijke groet, 
Scriba PGTT Janneke Vrijburg 
 
We horen natuurlijk ook graag wat er allemaal gebeurt 
bij: de kidsclub, de kliederkerk, het team contactperso-
nen, liturgisch bloemschikken, de gebedsgroep en de 
zondagschool. 
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De koffieochtenden zijn op; 
26 maart 
23 april 
28 mei 

om 10.00 uur in de Utkomst 

 

Gebedsteam voor Terwispel en Tijnje

 

Op donderdagavond 20 maart bidden we in de Utkomst 
in Tijnje, en op donderdag 24 april bidden we in de kerk 
van Terwispel. Beide avonden beginnen om 19.30 
Bidt u mee? Welkom!  
Voor vragen bel Joke Quarre 06-36585375 
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Paasbanner bij de kerk 

Binnenkort wordt de 
paasbanner bij de kerk 
opgehangen. Hierop 
staat een vrolijk kruis 
met eieren, bloemen en 
andere versieringen. 
Hier zit ook enige sym-
boliek achter. Dat willen 

we u hier graag uitleggen. 
De eieren op de banner zijn gekleurd door de kinderen 
van de kindernevendienst 
 
Groene takken: dit verwijst naar de takken waarmee ze 
in Jeruzalem zwaaiden toen Jezus de stad binnenkwam. 
Brood: verwijst naar het laatste avondmaal wat Jezus 
voor Hij ging sterven met zijn leerlingen hield. 
12 zoutjes of nootjes: De leerlingen laten Jezus in de 
steek als Hij gearresteerd wordt.  
30 rozijnen: Leerling Judas verraadt Jezus voor 30 zilve-
ren munten aan de soldaten. 
Haantje: voor de haan gekraaid heeft zegt Petrus 3 keer 
dat hij Jezus niet kent. 
Het houten kruis: Het kruis dat Jezus moest dragen en 
waaraan Hij stierf. 
Het ei: Dit betekend  nieuw leven, na drie dagen staat 
Jezus op uit de dood. 
De versieringen: Je mag feest vieren omdat Jezus op-
stond uit de dood. Zijn liefde is sterker dan het kwaad. 
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Paasproject van de kindernevendienst. 
Een nieuwe dag 
Het lijkt zo gewoon: na elke nacht komt een nieuwe dag. 

Tegelijk is het bijzonder en betekenisvol: 
elke nieuwe dag laat zien dat er altijd een nieuw begin 

zal zijn. Mensen krijgen nieuwe kansen en God helpt hen 
daarbij. Een rode draad in de verhalen van deze veertig-

dagentijd is dat ze toekomstgericht zijn: ze laten zien hoe 
God dóórgaat met mensen. 

  
Omdat we in de 40 dagentijd afwisselend in verschil-
lende kerken diensten hebben, lukt het ons niet om een 
heel paasproject aan te bieden. Op dit moment is er in 
Langezwaag helaas geen kindernevendienst. Daarom 
hebben we besloten om alleen tijdens de diensten in 
Tijnje het paasproject: ”Een nieuwe dag” te volgen. 
Op 16 maart, 30 maart en 13 april gaan we met elkaar 
op zoek naar verhalen die wegwijzers willen zijn naar het 
paasverhaal, en tegelijk ook ons  richting kunnen geven 
in ons eigen leven. 
Ook tijdens de kidsclub op donderdagmiddagen in de 
oneven weken in de Utkomst, zal Nynke met de kids op 
weg gaan naar pasen. De activiteiten van kidsclub en het 
paasproject van de kindernevendienst lopen naast el-
kaar, de kinderen die op de kindernevendienst en kids-
club komen kunnen zo het hele paasproject meekrijgen. 
Om de verbinding tussen u als volwassene en ons als kin-
deren te maken, zal er tijdens de drie diensten ook weer 
iets van uw creativiteit gevraagd worden. Ook hebben 
we een bijzonder wakkere gast die ons en u, voor we 
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naar de kindernevendienst gaan, alvast een beetje in het 
onderwerp helpt te komen.  
We willen samen ontdekken waarom Jezus stierf, en wat 
de Bijbel ons er nog meer over vertelt.  
Zoekt u met ons mee? 
Joke Quarre 

 

WIL JIJ MIJ HELPEN? 
Buurtgezinnen in Smallingerland bestaat 6 jaar. De vraag 
om hulp is groot!  
Onder het motto 'Opvoeden doen we samen', koppelt 
Buurtgezinnen gezinnen die een steuntje in de rug kun-
nen gebruiken aan een stabiel steungezin in de buurt.  
 
Ik zoek op dit moment voor een vrolijke energieke jon-
gen een gezin met Boerderij of veel buitenruimte waar 
hij 1 x in de 14 dagen in het weekend welkom is. 
https://www.buurtgezinnen.nl/hebben-jullie-voor-een-
10-jarig-buitenkind-plek-op-jullie-boerderij/ 
 
Buurtgezinnen zoekt meerdere steungezinnen met op-
voedervaring!  
Steungezinnen zijn o.a. gezinnen met kinderen of stellen 
zonder of met uitwonende kinderen. Steunopa’s en 
oma’s zijn ook welkom! Wist je dat je al steungezin kunt 
zijn voor een dagdeel in de twee weken? Je hoeft hier-
voor niet iets speciaals te ondernemen. Het kind draait 
gewoon mee in jullie gezinsleven. Zo krijgt het kind wat 



18 

 

extra liefde en aandacht, en worden hun ouders even 
ontlast. Laagdrempelig en dichtbij.  
Kijk voor de oproepen op onze websitepagina: Smallin-
gerland 
 
Wil jij wat betekenen voor een gezin in jouw buurt? 
Meld je dan via de website aan als steungezin.  
Daarna komt Sjikke Jansma, coördinator Buurtgezinnen 
in Smallingerland graag persoonlijk kennismaken!  Wie 
weet zijn jullie voor één van deze gezinnen de juiste 
match! 
Je kunt ook contact opnemen als je zelf een gezin bent 
dat steun kan gebruiken! Mail of bel met Sjikke Jansma, 
de coördinator van Buurtgezinnen in Smallingerland 
sjikke@buurtgezinnen.nl 06-25190848    
 
 

 

Minsken fan ‘e wei  

Nieuwsbrief van de classis Jaargang 2025 Nummer 1  
 
‘Je kunt beter met z’n tweeën dan alleen zijn,   
want samen zwoegen loont.  
Wanneer twee vrienden samen zijn   
en een van beiden valt,   
helpt de ander hem weer overeind.’  
(Prediker 4:9v, NBV21)  
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Een volle zaal  
Op 23 januari kwamen afgevaardigden van meer  dan 120 
van onze 203 gemeentes in Joure bij elkaar. Wat kunnen 
we voor elkaar betekenen nu we in  getal steeds kleiner 
worden? Op die vraag zochten  we een antwoord. Ieder 
heeft daarover iets op  papier gezet. Het kost even tijd om 
dat op ons in te  laten werken, dus daarover leest u 
volgend keer.  Deze keer krijgt u een aardige puzzel met 
drie  kerkenraden die zich afvragen hoe het verder moet.  

Drie krimpende gemeentes  
Het probleem van dit drietal is gemakkelijk gesteld:  de 
gemeente wordt kleiner, de kerkgangers 
grijzer,  ambtsdragers en vrijwilligers steeds moeilijker 
te  vinden. Dat is duidelijk. De oplossing lijkt dan ook  een 
ABC’tje: als het alleen niet meer lukt, dan doe  je het 
samen. Zo staat dat ook in de tekst van  Prediker 
hierboven. Maar zo eenvoudig is het niet.  Want al worden 
ze alle drie kleiner, ze doen dat wel  elk op hun eigen 
manier. Laat ik ze voor het gemak  X, Y en Z noemen.   

Gemeente X  
Het loopt allemaal nog best wel aardig, daar in X. In  de 
kerkenraad zijn wel wat vacatures, maar dat is  vooral 
omdat ze de lat niet te laag wilden leggen  voor zichzelf: 
voor elke wijk een ouderling en een  diaken, twee 
jeugdouderlingen en een college van  kerkrentmeesters 
waarin alle kennis en kunde  aanwezig is, van 
administratie tot bouw. Daar valt  nu wel eens een gaatje, 
en ook de deelname aan  jeugdclubs en jongerenkoor 
loopt terug. Maar  daarover hoor je ze niet klagen: ze 
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hebben  tenminste nog clubs en koor! Als buurgemeente 
Y  aanklopt om samenwerking, gaan ze daar 
natuurlijk  graag op in: elkaar ondersteunen is een 
goede  christelijke gedachte en misschien levert het 
voor  club en koor nog wat extra deelnemers op.  

Gemeente Y  
In Y herkennen ze het beeld van X wel: zo zag het er  een jaar 
of tien geleden bij hen ook nog uit. Sinds  die tijd is het 
eigenlijk best wel hard gegaan. Toen  één van de jeugdleiders 
ermee ophield, was het al  snel met het hele clubwerk 
gedaan. Blijkbaar was die ene toch de trekker van het geheel. 
En toen in  één jaar een drietal vacatures in de kerkenraad 
niet  vervuld konden worden, durfde daarna niemand  het 
nog aan: wie weet wat er met al die vacatures  voor extra 
werk op je bord komt te liggen. En zo  ging de fut er wat uit. 
Ze gaan dus op zoek naar een  goede samenwerkingspartner 
om de handen inéén  te slaan. Zou buurgemeente X daar 
misschien voor  open staan?  

Gemeente Z  
Op de kerkenraad van Z zijn ze al eerder op dit 
idee  gekomen. Het kost hier al jaren veel moeite om 
alle  plekjes in kerkenraad en vrijwilligerswerk bezet 
te  houden. Gelukkig zijn er altijd wel mensen die na  enig 
aandringen de verantwoordelijkheid wel  voelen: 
schoorvoetend maar vol liefde voor de  gemeente hebben ze 
hun taak in de kerk opgepakt.  Maar het valt ze niet mee, je 
weet van tevoren niet  half wat er allemaal van je gevraagd 
wordt, van  huisbezoek en consistoriegebed tot VOG en FRIS. 
Er  wordt nogal eens gezucht aan de vergadertafel:  waarom 
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moet het zo moeilijk allemaal? Ze hebben nu wat contact 
gezocht met buurgemeente X, dat  zijn wel weer extra 
vergaderingen maar het geeft  ook herkenning en nieuwe 
energie. Nu wil de  kerkenraad van Y ook meedoen: dat is nog 
een  avond vergaderen erbij…  

Voor Z kan het al niet meer  
Eerlijk gezegd heb ik er alle begrip voor wanneer 
de  kerkenraad van Z de deur dicht doet voor die van 
Y.  Ze zijn echt al aan het eind van hun 
Latijn!  Verantwoordelijk als ze zijn hebben ze de taak 
van  hun voorgangers overgenomen. Vaak bladeren 
ze  nog even terug: hoe deden ze dat maar weer? En  de 
angst slaat hen om het hart als er weer iets  nieuws bij 
komt. Ze verlangen naar rust: dat is toch  wat je mag 
zoeken in de kerk? Ze geloven in de  Heer en hebben hart 
voor hun naaste maar met  organisatie en bestuur hebben 
ze helemaal niets.  

Voor X hoeft het nog niet  
De kerkenraad van X kun je het niet kwalijk nemen  dat ze 
geen haast maken. Het loopt allemaal aardig  in de 
gemeente en dat willen ze graag zo houden.  Natuurlijk is 
het aardig om een keer met Z om de  tafel te gaan. En ook 
met de mensen van Y kunnen  ze goed overweg. Maar het 
moet niet ten koste  gaan van de gemeente in X. Het gaat 
steeds wat  minder soepel, dus ze moeten echt alle 
zeilen  bijzetten om de boel draaiend te houden. En 
ze  willen ook nog wel weer een musical doen met  elkaar. 
Als Y en Z daar nu ook aan mee willen doen,  dan lukt dat 
misschien wel. De samenwerking is  voor hen vooral een 
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kans om genoeg mensen bij  elkaar te krijgen voor hun 
eigen programma en wie  neemt hen dat kwalijk?  

Voor Y moet het wel…  
De kerkenraad van Y zit hier wel iets anders in. Ze  willen 
graag dat er in hun dorp een levende  gemeente blijft, met 
regelmatig een kerkdienst, een  vorm van pastoraat en als 
het even kan ook iets  voor de jeugd. Als ze voor alles naar 
X moeten, dan  gaat de onderlinge band, die ze in jaren 
hebben  opgebouwd, snel verloren. En dan is er nog het 
mooie contact met school. Als ze met X nu eens  alleen 
wat bestuurlijk konden samenwerken, dan  blijft het 
verder mooi zoals het was.  

Wie schrijft er een ABC voor X, Y en Z?  
Moet Y maar Afzien van de plannen en… nu ja, dan  weet 
ik het verder ook niet? Moet X de last van Y en  Z maar op 
z’n schouders nemen, met desnoods een  Burn-out tot 
gevolg? Moet Z maar doorgaan tot de   
laatste het licht uitdoet, waarna de Classis de boel  op 
kan ruimen? We hebben dan wel een ABC van   
Afzien, Burn-out en Classis, maar daar redden we  het niet 
mee.   

Zelf meedenken?  
Zoals gezegd: in het volgend nummer leest u een  impressie 
van de reacties op de vragen van 23  januari. Welke rol moet 
een gemeente als X spelen  voor een gemeente als Z? Zijn ze 
verantwoordelijk  voor elkaar? En moeten ze een gemeente 
als Y  daarbij ontzien? En wat zou daarbij de rol van 
de  classis kunnen zijn? Als u de scriba een mailtje  stuurt 



23 

 

kunt u nog een exemplaar van de lijst krijgen  om zelf te 
reageren of om het eens te bespreken in  uw kerkenraad.  

Visitatie  
Iets heel anders: op 1 maart draagt ds. Idske van  der Pol het 
voorzitterschap van het College van  Visitatoren over aan ds. 
Alco Meesters. Hij is  daartoe door de classis beroepen als 
predikant in  algemene dienst en zal t.z.t. aan de classis 
worden  verbonden. Ds. Van der Pol neemt afscheid van 
ons  in de vesper voor de classis op 22 mei. Die 
viering  begint om 19.15 uur in de Martini van Franeker 
en  ieder is daarbij van harte welkom.  

Hoe kom je armoede op het spoor?  
Kerk in Actie organiseert samen met de classis op  vier 
verschillende locaties een themabijeenkomst  over 
‘armoede’: 10 maart (19.30) in Heerenveen (Trinitas), 17 
maart (13.30) in Stiens (De Hege Stins),  24 maart (19.30) in 
Sneek (Martinikerk) en 31  maart (13.30) in Surhuisterveen 
(Lantearne). De  bijeenkomst is bedoeld voor diakenen en 
andere  geïnteresseerden. Meer informatie en 
aanmelding  bij: j.boonstra@protestantsekerk.nl.  

Jeugd en Kerk  
Op 8 mei organiseert de classicale werkgroep Jeugd  & Kerk 
in Heerenveen een workshopavond voor  jeugdleiding. Aan 
thema en invulling wordt  gewerkt, maar de datum kun je 
alvast in je agenda  zetten.  
Met hartelijke groet,  
ds. Riemer Praamsma  
uw classispredikant  
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Gemeentenieuws 
 
Verhuisd; 
Dhr. J v d Duim Riperwei 40 naar Drachten 
 
De bloemen zijn de afgelopen periode als bemoediging 
en groet gegaan naar: 
26-01-2025 Mw. Annie de Jong 
02-02-2025 Dhr. Jan Willem de Bruin 
09-02-2025 Mw. Annie de Boer 
16-02-2-25  Dhr. Klaas Eliveld 
23-02-2025 Dhr. O. Jongsma 
 
Verjaardagen 75+ 
29-3 mevr. K Postma-Kielstra 
 Rolbrêgedyk 37 8406 AM Tijnje 
 9-4  mevr. A de Boer-v d Duim 
 Stokkershagen 20 8406 GA Tijnje 
11-4 dhr. S v d Meulen Breewei 21 8406 EB Tijnje 
25-4 dhr. J D de Boer 
 Stationsweg 74-22 8401 DS Gorredijk 
 1-5 mevr. T de Koster-Zwanenburg 
 Rolbrêgedyk 2 8406 AN Tijnje 
25-5  dhr. L Knol Warrewei 35 8406 AD Tijnje 
26-5 mevr. J From Rolbrêgedyk 4 8406 AN Tijnje 
 
Jubilea 
55 jaar 
12-5  dhr. en mevr. Lageveen-Knol 
 Hein Voswei 22 8406 EW Tijnje 
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50 jaar  
23-5 dhr. en mevr. Veenstra-Schram 
 De Warren 11 8406 AG Tijnje 
25 jaar 
26-5 dhr. en mevr. V d Berg-Lageveen 
 Legewei 19 9245VH Nij Beets 
 
 
Wilt u niet in deze rubriek vermeld staan, geef dit dan 
even door aan Gert van Vulpen, tel.nr. 06 1085 5185 
e-mail: kerkelijkbureaupgtt@gmail.com 
 
 
Bedankje 
 
Graag willen wij ieder bedanken die tijdens mijn opname 
en herstel ook nu nog, aan ons denken in de vorm van 
een kaartje, bloemetje, bezoekje, fruitmand  
of telefoontje! 
Dit wordt zeker gewaardeerd. 
Dank je wel hiervoor. 
Hartelijke groet Riekje en Lieuwe Jeninga. 
 
Een bloemetje ,een bezoekje,  een telefoontje en een 
kaartje in een spannende tijd .  
Het heeft ons goed gedaan. 
Hartelijk dank daarvoor. Jan Willem en Alie  
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Opbrengsten collecten 
 
   5 jan Diaconie    €    50,80  
 Kerk    €    61,80 
12 jan Binnenlands Diaconaat €    79,30   
 Kerk    €    69,25 
26 jan Nederl. Vlaams Bijbelgen. €  207,46 
  2 feb Werelddiaconaat  €    96,50 
 Kerk    €    34,40 
  9 feb Noodhulp Kerk in Actie €    65,50 

Kerk    €    66,95 
16 feb Binnenlands Diaconaat €    62,75 
  Kerk    €    46,70 
23 feb Diaconie   €    57,25 

Kerk    €    53,05 
  2 mrt Zending Kerk in Actie  €    55,20 
 Kerk    €    54,65 
 
Hartelijk dank voor al uw gaven! 
Namens de Diaconie, 
Anna Rijpma-Jetten 
 

30 maart Wereldiaconaat      Kinderen in achterstands-
wijken in Colombia weerbaar maken  

In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kin-
deren op in wijken vol armoede en geweld. Het buurt-
centrum van FPT is een veilige plek waar ze terecht kun-
nen voor sport, spel en creativiteit. Elk jaar kunnen hier 
ook 45 jongeren een koksopleiding volgen. Ook ouders 
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worden begeleid. De kinderen leren hun rechten ken-
nen. Ze worden weerbaar gemaakt tegen geweld en 
kunnen op deze manier een beter bestaan opbouwen. 
Voor veel kinderen is het centrum hun tweede thuis. 
Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat 
kwetsbare kinderen in Colombia en waar ook ter wereld 
om een beter bestaan op te bouwen. 

 

6 april Zending 
De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten  
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze 
maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandig-
heden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. 
Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen 
graag meer weten over de Bijbel, maar ze kunnen zelf 
niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint 
voorgangers in een vertelmethode waarbij Bijbelverha-
len mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude 
verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het 
leven van alledag. De Bijbel geeft moed en kracht.   
Kerk in Actie steunt via het programma Zending christe-
nen in de Golfstaten en wereldwijd met bijbels, studie-
materialen en trainingen om de boodschap van hoop in 
de Bijbel door te geven. 
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13 april Missionair werk 
Missionair kansen met Pasen 
Met het landelijke event The Passion komt het paasver-
haal bij miljoenen mensen in de huiskamer. Een missio-
naire kans! Daarom biedt de Protestantse Kerk rond de 
uitzending van The Passion diverse initiatieven en mate-
rialen aan. Kerken kunnen met een Passionpakket voor 
buurtbewoners een kijkavond organiseren en over de 
betekenis van het Pasen doorpraten. Ook kunnen ze een 
wake met een replica van het Passionkruis organiseren. 
Voor kijkers thuis is er online verdiepend materiaal ge-
maakt. Zo ben je kerk naar buiten.   
 
20 april  Noodhulp 
Steun voor inwoners en ontheemde in Oekraïne  
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en 
nauwelijks warmte en elektriciteit. De gevolgen van de 
oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van 
veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt sa-
men met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die 
ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven hel-
pen. Kwetsbare families ontvangen voedsel- en zaden-
pakketten, tijdelijk onderdak in regionale hulpcentra en 
hulp bij het verwerken van trauma’s.    
Kerk in Actie steunt via het programma Noodhulp we-
reldwijd mensen in nood. In Oekraïne krijgen inwoners 
en ontheemden voedsel, onderdak en psychisch sociale 
hulp. 
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4 mei Noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan  
In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan. Duizen-
den mensen zijn omgekomen en miljoenen op de vlucht 
geslagen. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk 
biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en 
buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië. Ze ontvangen land-
bouwmaterialen zodat ze in hun onderhoud kunnen 
voorzien, schoon drinkwater, keukengerei, zeep en was-
middel. Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, spel, 
onderwijs en traumahulp krijgen. Ouders krijgen voor-
lichting over de risico’s die hun kinderen lopen op mis-
bruik en mensenhandel. 
 
11 mei Zending 
Kerk in Bangladesh is dienstbaar aan de samenleving 
In Bangladesh is minder dan een half procent van de be-
volking christen. Toch wil deze minderheidskerk van be-
tekenis zijn voor de samenleving.  
Daarom leidt de kerk predikanten en kerkelijk werkers 
op en zijn er cursussen waar gemeenteleden leren hun 
geloof in woord en daad te delen met anderen. Ook on-
dersteunt de kerk kwetsbare groepen, zoals inheemse 
gemeenschappen en afgelegen dorpen, met diaconale 
activiteiten, waaronder landbouwtraining en beroepsop-
leidingen voor jongeren en vrouwen. 
 
18 mei missionair werk 
Elke dag brengen jongeren er uren op door: sociale me-
dia. Dus als je ze wilt bereiken met de boodschap van ge-
loof, hoop en liefde moet je daar zijn. Daarom werkt de 
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Protestantse Kerk samen met diverse christelijke online 
platformen waar jongeren via social media makkelijk te-
recht kunnen komen. 
Hier kunnen ze inspirerende en verdiepende video’s be-
kijken waar bijvoorbeeld identificatiefiguren en rolmo-
dellen vertellen wat het christelijk geloof voor hen bete-
kent. Een eigentijdse manier om jongeren vast te hou-
den.  
 
 
 
Kerkdiensten in Tijnje zijn live te volgen via:  
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944 
 
Kerkdiensten in Langezwaag zijn live te volgen via:  
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21433 
 
De kerkdiensten in Terwispel worden niet gestreamd 
 
Tot nog toe geen oppas  
 

Zondag  23 maart 9.30 uur dienst in Langezwaag 
gezamenlijk  3e zondag 40dagentijd 
    
voorganger:    Ds. F. W. Verbaas  
organist:      
ouderling:   H. Feenstra 
collecte voor:  1e Diaconie  
   2e Kerk 
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Preek van de leek om 11.00 uur in de Mariakerk van 
Kortezwaag  door mevr. M Verbaas-Pijl 

Zondag  30 maart 9.30 uur dienst in Tijnje 
gezamenlijk  4e zondag 40dagentijd 

kindernevendienst 

voorganger:   Ds. F. W. Verbaas 
organist:    F de Vries 
ouderling:  W. Vrijburg
collecte voor: 1e Werelddiaconaat

2e Kerk
bloemenbezorger: F. Akkerman

Zondag 6 april  10.00 uur dienst Langezwaag 
5e zondag 40 dagen tijd  
Koffiedrinken voor de dienst 

voorganger:   Ds. C. Schlette 
organist:    Annette Notenbomer 
ouderling:  Rinse Spits  
collecte voor: Zending (de Golfstaten) 
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Zondag 13 april 9.30 uur dienst in Tijnje 
  6e zondag 40 dagentijd Palmpasen 
   Kindernevendienst 
 
Voorganger  Ds. F.W. Verbaas    
Organist  A v d Meulen  
ouderling:   Ida Knobbe 
collecte voor:  1e Diaconie  
   2e Missionair werk 
Bloemen bezorger: J.W. de Bruin 
  
 
 
Donderdag 17 april 19.30 uur dienst in Langezwaag 
   Witte Donderdag (HA) 
    
voorganger:    Ds. F.W. Verbaas  
organist:     Jan Postmus 
ouderling:   Martina Zwaagstra 
collecte voor:  Rudolf Stichting 
 
 
Vrijdag 18 april 19.30 uur dienst in Langezwaag 
   Goede Vrijdag 
    
voorganger:    Ds. F.W. Verbaas  
organist:     Jan Postmus 
ouderling:   Tjitske de Jong 
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Zaterdag 20 april 21.30 uur dienst in Langezwaag 
   Stille Zaterdag 
    
voorganger:    Ds. F.W. Verbaas  
organist:     Jan Postmus 
ouderling:   Sietske Hendriks 
 
 
 
 
Zondag 21 april 9.00 uur dienst in Langezwaag 
   Paaszondag Paasontbijt 
    
voorganger:    Ds. F.W. Verbaas 
organist:    Jan Postmus, met gez. paaskoor 

o.l.v. mw. Meta Oostingh 
ouderling :   Geartsje Cuperus 
collecte voor:  Noodhulp Oekraïne  
  
  
Zondag 27 april 9.30 uur dienst in Terwispel 
 
voorganger:    Ds. C. Schlette (De Knipe)   
organist:     O Jongsma 
ouderling:   Hilda Feenstra 
collecte voor:  1e Diaconie  
   2e Kerk  
Bloemenbezorging: J. Adema 
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Zondag  4 mei  9.30 uur dienst in Tijnje 
    
voorganger:    Ds. J. Dijkstra (Feanwâlden)  
organist:     A v d Meulen 
ouderling:   Wim Vrijburg 
collecte voor:  1e Noodhulp KiA 
   2e Kerk 
bloemenbezorger: M. de Kler 
Koffiedrinken na de dienst 
 
Zondag  11 mei 9.30 uur dienst in Tijnje 
       
voorganger:    Ds. F.W. Verbaaas  
organist:     H v d Meulen 
ouderling:   Janneke Vrijburg 
collecte voor:  1e Zending 
   2e Kerk 
bloemenbezorger: K. Eliveld 
 
 
Zondag  18 mei 9.30 uur dienst in Terwispel  
 
voorganger:    ds. V. Top (Sneek) 
organist:     O Jongsma 
ouderling:   Ida Knobbe 
collecte voor:  1e Diaconie 
   2e Missionair werk 
bloemenbezorger: S. van der Meulen 
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Zondag  25 mei 9.30 uur dienst in Tijnje 
   Fan dúmkes oant sûkerbole/  

een dienst voor jong en oud 
voorganger:    Nynke Stallinga 
organist:      
ouderling:   Hilda Feenstra 
collecte voor:  1e Diaconie 
   2e Kerk 
bloemenbezorger: W. Altena 
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